Liederen die gezongen worden tijdens de
Seder maaltijd en teksten die we
gezamenlijk opzeggen:

Bij het aansteken van de kaarsen:

Opwekking 34:
https://youtu.be/b2ADz2qIWX8

Hine ma tov uma nayim
Shved achim gam yachad
Hine ma tov uma nayim
Shved achim gam yachad
Hine ma tov

Sheved achim gam yachad
Hine ma tov

Sheved achim gam yachad

1.Bij het heffen van het eerste beker van
heiliging, zeggen we gezamenlijk:

Geprezen, U, EEUWIGE onze God,
EEUWIGE Koning der wereld, die ons het
leven hebt geschonken, en ons in leven
hebt gehouden en ons dit moment hebt
laten beleven.

2. Reiniging: De leider wast de handen

3. Hysop: we dopen de peterselie in zout
water met azijn.

4. De middelste matse wordt gebroken en in
een servet gewikkeld en verborgen.

De wijn wordt nu voor de tweede maal gevuld.

5. De verteller verteld waarom deze avond
anders is dan alle andere avonden.

Na het lezen van psalm 113 en 114 zingen we:
Opwekking 580: Ik ben zo dankbaar:

hitps:// be/cyiDpCaaOlE

Hij kwam om ons leven te geven. Daarom
verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij

het eeuwige leven. Door te sterven aan het
kruis. Ik zie nu Zijn tranen, en zie nu Zijn
wonden. Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor
mij. Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van
zonde. Prijs de Heer, nu ben ik vrij.

Refrein:

Ik ben zo dankbaar Heer. Voor wat U heeft
gedaan, En heel mijn hart aanbidt Uw Heilige
naam. En Heer ik hou van U, Want U hield
eerst van mij. Uw liefde tilt mij op, En maakt
mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn
zonde. Hij droeg die straf zelfs tot diep in de
dood. Nu houdt de dood mij niet langer
gebonden, Ook al was mijn zonde groot. Want
Hij is niet lang in het graf gebleven. De dood
kon onmogelijk Gods liefde verslaan. Nu troont
Hij als Koning en Heer van het leven. Heel de
schepping roept Zijn naam. Refrein:

Gastheer zegt: We heffen met elkaar de
tweede beker op de beker van redding. Allen
zeggen: Gezegend bent U Heer, onze
God, Koning van het heelal. Die de vrucht
van de wijnstok geschapen hebt.

Gastheer zegt: Laten we de tweede beker
drinken leunend op de linkerarm.

6. Wassing

Tijdens het wassen van de handen waarbij we
van tafel gaan naar de waskommen zingen we
Opwekking 496: Kadosh

https://youtu.be/OyEcPIBgkOI

Kadosh, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Kadosh,
Kadosh, Adonai, Elohim, tz'vaoth, Adonai,
Elohim, tz'vaoth, Asher hayah V'hoveh v'yavol
Asher hayah V'hoveh v'yavol

Heilig, Heilig Heilig. Heilig, Heilig, heilig,

Is de Heer onze God, de Almachtige, Is de
Heer onze God, de Almachtige. Die was en Die
is En Die komen zal, Die was en Die is, En Die
komen zal.


https://youtu.be/b2ADz2qlWX8
https://youtu.be/cyiDpCgaOlE
https://youtu.be/OyEcPIBgkOI

7 en 8. Matses

De zegen wordt uitgesproken over de 2
matses; De bovenste Matse met de helft van
de middelste wordt nu gegeten leunend op de
linkerzijde.

9 en 10. Bittere kruiden en charoset:

We smeren nu de ene helft van de 3-e
matses: met bittere mierikswortel en de
andere helft met zoete charoset, terwijl we
dit omhoog houden zeggen we:

We eten de bittere kruiden en daarna de
Zoete charoset, om onszelf eraan te
herinneren dat zelfs de meest bittere
omstandigheden zoeter worden door de
hoop die wij in Jesjoea de messias op God
hebben. Hoe bitter moet dit voor hem
geweest zijn.

Zingen opwekking 358:

Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was.
Uw heil neem ik aan, O Heer, Uw liefde
overwon, keerde al mijn boosheid om. Uw heil
neem ik aan, O Heer, 3 x

11. Afikoman: wordt nu geopend en gegeten
leunend op de linkerarm.

12. De derde beker van verlossing wordt
gevuld. Deze beker is het nieuwe verbond in
mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Laten
we de beker drinken en vervolgens zingen
opwekking 362:

https://youtu.be/R5V0eod01R0

BARUCH HA BA B'SHEM ADONATI. Halleluja!
2x

Gezegend is hij die komt, in de naam van de
Heer, 4x

Die komt in de naam van de Heer. Halleluja,
halleluja.

13. De vierde beker van aanneming, wordt
gevuld en kijkt naar de toekomst,

Zalig zij, die genodigd zijn tot het
bruiloftsmaal des lams. En hij zeide tot mij:
Dit zijn de waardige woorden van God. (openb.
19:9,10)

De laatste beker wordt nu leunend op de
linkerarm gedronken.

De Gastheer spreekt het slotgebed uit en
daarna wenst een ieder elkaar:

Volgend jaar in Jeruzalem.
14. Nu de Hoofdmaaltijd

Waarbij de gastheer de zegen uitspreekt over
de maaltijd:

Gezegend bent U Heer, onze God, koning van
het Heelal. Die ons heiligde met uw geboden
en ons opdroeg Pesach te eten.


https://youtu.be/J-6ccs-sD-k
https://youtu.be/R5V0eod01R0




