
Geloven en opvoeden in de wereld van onze
kinderen is een uitdaging. De agenda is vol, er
zijn veel invloeden die op onze kinderen
afkomen en hoe geef je dan, met alle vragen
die je zelf misschien hebt, geloof door aan je
kinderen? 

Geloven en opvoeden doe je niet alleen, je
hebt anderen nodig. Gelukkig is er de kerk…
toch? We gaan hier deze avond met elkaar
over in gesprek. 

BEN JIJ ERBIJ??
Hoe kom je met jouw kinderen in gesprek?
Met deze workshop inspireren en
ondersteunen we jou ook als ouders en
opvoeders in de geloofsopvoeding, zodat
jouw kinderen zelfstandig keuzes leren
maken in een leven met Jezus. Na deze
avond heb je concrete tools in handen om
zelf op Xpeditie te gaan. 

Geloven doe je n iet alleen

WORKSHOP VOOR
OUDERS/OPVOEDERS

6 oktober van 19.30-21.30, inloop vanaf 19.15
De Stadkerk Groningen, Hoofdlocatie

Datum,  t ijd ,  Locat ie

Hoe dan?

Xpeditie 3.6.0. wil gezinnen en kerken inspireren en ondersteunen
in de geloofsopvoeding, zodat kinderen ontdekken wie Jezus is,
wie ze zelf zijn en hoe ze met Hem kunnen leven. 


